
GOD ZORGT 
VOOR MIJ



God weet alles van ons

Wij kunnen niet alle zorg begrijpen die God voor ons 
heeft

Er is geen plaats waar wij Zijn zorg zouden kunnen 
ontlopen

Hoewel we ons graag voor God willen verbergen, is er 
geen plek zó donker dat het ons voor Hem kan verbergen.

God heeft vanaf de bevruchting voor ons gezorgd en onze 
groei gadegeslagen

Het mediteren over Gods zorg zou al onze tijd in 
beslag nemen

Zoals Hij tot nu toe voor ons heeft gezorgd, zal Hij dat 
blijven doen totdat we bevrijd zijn van de boze.

Wij vertrouwen erop dat Hij ook onze fouten zal vergeven 
en ons ‘op het eeuwige pad’ zal leiden.



GOD IS MIJN TOEVLUCHT
Hebreeuwse dichters gebruiken een breed scala aan rijke metaforen 
om uit te drukken hoe God Zijn volgelingen beschermt in een vijandige 
wereld.

Toevluchtsoord
Psalm 31:4

Een veilige plek midden in de 
oorlog, een toevluchtsoord 
tegen de storm en de hitte

Toren 
Psalm 61:3

In tijden van oorlog of 
vervolging verstopten de 
mensen zich in een toren

Kracht
Psalm 18:1

Deze term verwijst naar het 
idee van stevigheid. God is 
onze steun

Rots
Psalm 18:2

Een grote steen op een klif, die 
beschermt tegen aanvallen

Schild
Psalm 3:3

Dit pantser was de grootste 
verdediging van de soldaat op 
het slagveld



GOD IS MIJN VERDEDIGER [Psalm 17]
Psalm 17:1-4
• David streeft ernaar om goed te doen

Psalm 17:5-7
•Vraagt God om naar hem te luisteren en hem te verdedigen, zoals Hij anderen heeft 
verdedigd

Psalm 17:8
• Verdedig mij onder Uw schaduw, zoals U uw oogappel zou verdedigen!

Psalm 17:9-14
Beschrijft de goddelozen, degenen tegen wie je God nodig hebt om je te verdedigen

Ps. 17:15
• David zal het goede blijven doen totdat hij getransformeerd is naar de gelijkenis van God



GOD IS MIJN VERLOSSER [Psalm 114]
AANVANKELIJKE SITUATIE 

Israël verlaat Egypte
Psalm 114:1

EINDSTATUS
Israël trekt Kanaän binnen 

Psalm 114:2

HOE GING HET?
De Rode Zee vluchtte

Psalm 114:3a

HOE KOMEN ZE AAN?
De Jordaan deinst terug

Psalm 114:3b

WAT ER GEBEURDE ONDERWEG?
Bergen en heuvels [de ernstige problemen 

waarmee ze te maken kregen] vluchtten
Psalm 114:4

WAAROM VLUCHT DE ZEE, DEINST DE RIVIER TERUG EN VLUCHTEN DE BERGEN EN HEUVELS?
Omdat God de bevrijder van Zijn volk is. In Zijn aanwezigheid zijn er geen obstakels en niemand kan Zijn volk 

kwaad doen.
Psalm 114:5-8



GOD LUISTERT
De Psalmisten beginnen hun 

gebeden tot God herhaaldelijk met 
de vraag of Hij ze wil horen.

Ze staan erop en roepen God aan om 
naar hen te luisteren

Ze bevestigen dat God hun klachten 
en hun behoeften hoort, en ze zijn er 

zeker van dat de Heer op een of 
ander moment zal reageren zoals Hij 

in het verleden heeft gereageerd.

• Psalm 4:1; 13:3; 17:1; 28:2; 
54:2; 55:2; 61:1; 64:1; 86:1: 
102:1: 130:2; 143:1.

• Psalm 30:10; 39:12; 69:13, 
16-17; 84:8; 119:145, 149; 
140:6; 142:6.

• Psalm 4:1; 5:3; 6:8-9; 17:6; 
22:24; 28:7; 31:22; 34:4; 
40:1; 55:17; 65:2; 66:19; 
77:1; 106:44; 116:1; 120:1.
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