IK ZAL OPSTAAN Les 6 voor 10 februari 2024

“‘Om de onderdrukking van ellendigen, het zuchten der armen, maak Ik Mij thans op’, zegt
de Here; ‘lk stel in veiligheid wie daarnaar smacht'” (Psalm 12:6 NBG)

INLEIDING
Wanneer ontberingen of onrecht de psalmist omringen, roept hij uit: ‘Sta op, Jehovah’ (Ps. 3:8;

7.7, 9:20; 10:12; 17:13; 35:2; 44:27; 74 :22; 82:8; 132:8).

In het aanschijn deze roep staat de Heer op als een strijder om de weerlozen te verdedigen

(Ps. 12:6); en om te oordelende, alle zachtmoedigen van de aarde te verlossen (Ps. 76:10).
God heeft ook een vastgestelde tijd om uit Zijn plaats in het Heiligdom op te staan om Zijn
toorn — Zijn “vreemde werk” (Jes. 28:21) — uit te voeren en genade te hebben voor Zijn volk

(Ps. 102:14).

A DE KRIJGER (Psalm 18). — zondag

“Hij redde mij van mijn sterke vijand en van wie mij haatten, omdat zij machtiger waren dan ik.”

(Psalm 18:18)

+ Heeft God de macht om ons te verdedigen? Natuurlijk (Ps. 18:3).

« We kunnen God Zichzelf zien manifesteren als een krijger die op een paard rijdt; dat de aarde
doet beven en in Zijn kielzog en rook en vuur opwekt. Hij verlamt de vijand met Zijn krachtige
stem; gebruik makend van de krachten van de natuur als Zijn pijlen; en zo degenen bevrijdt
die tot Hem roepen (Ps. 18:7-18).

% Hoewel David een krijger was die gewend was aan de strijd, vertrouwde hij nooit op zijn eigen
kracht, zijn intelligentie of zijn vaardigheid in het omgaan met wapens. Hij had al zijn
overwinningen te danken aan God, Die altijd voor hem vocht (Ps. 18:47-49).

% Alleen al de vastberadenheid en de omvang van Gods handelen zouden elke twijfel over
Gods grote zorg en mededogen voor de lijdenden of over Zijn vermogen om het kwaad te
verslaan, moeten wegnemen. Wij hoeven alleen maar te wachten tot Hij het doet.

B GERECHTIGHEID:

% Goddelijke gerechtigheid (Psalm 41). —- maandag

“Om de onderdrukking der ellendigen, het zuchten der armen, maak Ik Mij thans op, zegt

de Here; Ik stel in veiligheid wie daarnaar smacht.” (Psalm 12:6)

— De Bijbel maakt heel duidelijk dat God geen onrecht tolereert. Als de behoeftigen of de
onderdrukten het tot God roepen, staat Hij op om hen recht te verschaffen (Ps. 12:6).

— Toen hij zich kwetsbaar en ziek voelde, en zijn eigen vrienden in het geheim zijn dood
wensten, riep David het uit tot God (Ps. 41:8-10). Hij beleed zijn eigen onwaardigheid
en liet zijn zaak in de barmhartige handen van God, in het vertrouwen dat Hij naar hem
zou luisteren (Ps. 41:4, 11-13).

— Gods houding tegenover mensen in nood roept ons op om hetzelfde te voelen, dat wil
zeggen dat we voor hen moeten zorgen. De Heer beloont degenen die deze houding
hebben (Ps. 41:2-4).

— We moeten in opstand komen tegen onderdrukking, niet vertrouwend op onze wijsheid
of bekwaamheid, maar op de wijsheid en kracht van God. Alleen Hij kan rechtvaardig
handelen. God zal alle mishandeling oordelen, evenals de nalatigheid bij het helpen van
de onderdrukten (Mat. 25:31-46).

s Menselijke gerechtigheid (Psalm 82). — dinsdag

“Doe recht aan de geringe en de wees, bewijs de ellendige en de arme gerechtigheid."”

(Psalm 82:3)

— God delegeerde het vermogen om te oordelen aan de leiders van het volk, waarbij de
koning de belangrijkste rechter van Israél was (Ps. 72:1-2). Degenen die oordelen door
goddelijke delegatie worden “goden” genoemd (Ps. 82:1).
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— Deze delegatie gaat verder dan het volk van God. ledereen die het vermogen heeft om
te oordelen, doet dat op grond van goddelijk gezag, zelfs als hij het niet erkent (Joh.
19:10-11; Rom. 13:1).

— De autoriteit die zij ontvangen zorgt ervoor dat zij verantwoording moeten afleggen aan
God over de manier waarop zij gerechtigheid uitoefenen (Ps. 82:2).

— God geeft aan op welke manier een menselijke rechter moet oordelen (Ps. 82:3-4). Als
ze het correct doen, worden ze beschouwd als “zonen van de Almachtige” (Ps. 82:6).
Anders zullen zij zelf onder het goddelijke oordeel vallen (Ps. 82:7-8).

C DE RECHTSZAAK:

K/
A X4

De goddelijke toorn. — woensdag

“Stort over hen Uw gramschap uit, laat Uw brandende toorn hen treffen.” (Psalm 69:25)

— Hoe kunnen we de woorden van Psalm 137:9 — “Welzalig is hij die uw kleine kinderen
grijpen en tegen de rots verpletteren zal” — in overeenstemming brengen met het verzoek
van Jezus om zelfs onze vijanden lief te hebben?

— De psalmen die God smeken wraak te nemen en Zijn toorn over de mensen uit te storten,
zijn hard en verontrustend. Vooral als we onze eigen woede en onze eigen manier om
wraak te nemen in gedachten hebben.

— De psalmist is echter nooit van plan zelf wraak te nemen. Hij laat deze daden aan God
over, want alleen God kan ware gerechtigheid doen en mensen de verdiende beloning
voor hun daden geven.

— De psalmist is echter nooit van plan zelf wraak te nemen. Hij laat deze daden aan God
over, want alleen God kan ware gerechtigheid doen en mensen de verdiende beloning
voor hun daden geven.

Het Heiligdom (Psalm 99). — donderdag

‘totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette.” (Psalm 73:17)

— Het Hemelse Heiligdom is nauw verbonden met het Oordeel. In het Heilige der Heiligen,
waar de Heer regeert “zittend op cherubs” (Ps. 99:1), het werk van het oordeel is gedaan
(Dan. 7:9-10).

— Ditis de plaats waar de vergeving van zonde en het herstel van gerechtigheid plaatsvindt.
Dit impliceert zowel de absolutie van degenen die zich aan de Verlosser vastklampen als
de veroordeling van degenen die Hem afwijzen (Ps. 1:5-6).

— Zoals duidelijk gesymboliseerd in de ark van het getuigenis, is het Oordeel gebaseerd op
de vervulling dan wel de overtreding van Gods Wet, de Tien Geboden.

— Zeker van goddelijke vergeving, verlangen Gods dienaren naar het uur van het Oordeel,
en schreeuwen om de komst ervan, zodat gerechtigheid eindelijk vervuld kan worden (Ps.
7:7-9; 9:20; 67:5; 99:4; 135:14).

“Zoals de boog in de wolk wordt gevormd door de vereniging van zonlicht en regen, zo
vertegenwoordigt de regenboog die de troon omringt de gecombineerde kracht van
barmhartigheid en gerechtigheid. Het is niet alleen gerechtigheid die gehandhaafd moet
worden; want dit zou de glorie verduisteren van de regenboog van belofte boven de troon;
de mens zou dan alleen de straf van de wet kunnen zien. Als er geen gerechtigheid is en
geen straf zou zijn, dan zou er ook geen stabiliteit zijn in de regering van God. Het is het
samengaan van oordeel en barmhartigheid die de verlossing compleet maakt.”

ELLEN G. WHITE (MARANATHA: DE HEERE KOMT, 14 november)




